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Nieuwsbrief   
   

Zondag 1 maart 2026 WWW.PWZZ.NL 

 

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of online viering van onze wijkgemeente. 
 

   

 

Bij de dienst 
In de tweede dienst van de 

veertigdagentijd komen we Jezus 

tegen als uitsmijter. In het verhaal 

van de tempelreiniging jaagt hij de 

handelaren de tempel uit (Lucas 19: 

45-48). Hoe zou Jezus reageren op 

ons? Wat moet er bij ons gereinigd 

worden en wat is daarbij het 

criterium? Ds Jan van der Wolf is de 

voorganger. 

 

Collecten 
1ste collecte: Libanon, meebouwen 
aan een stabiele samenleving. 
Christelijke opleidingen in Libanon 
combineren het delen van 
academische kennis met geestelijke 
toerusting. Aan de Haigazian 
University in Beiroet studeren 
jongeren bedrijfskunde, economie en 
sociale wetenschappen. Geestelijke 
begeleiding en pastorale zorg helpt 
hen persoonlijk en professioneel te 
groeien, zodat ze na hun studie 
kunnen bijdragen aan de opbouw van 
een stabiele maatschappij, die 
najaren van onrust hard nodig is 
2de collecte: wijkwerk 

 
Dienst volgende week 
Op deze derde zondag van de 

veertigdagentijd ontmoeten we Jezus 

in Jeruzalem bij een heel bijzondere 

maaltijd. Alles wat zo vertrouwd was 

aan de maaltijd krijgt een diepere 

betekenis. Zegt dat misschien ook 

iets over de maaltijden die wij 

tegenwoordig met elkaar delen? We 

lezen Lukas 22: 14-34. Onze 

stagiaire Lycia de Pooter– Dieleman 

is de voorganger. Ook zullen tijdens 

deze dienst Jorn en Rhodé Rietveld-

Noordegraaf opnieuw naar Papoea-

Nieuw-Guinea worden uitgezonden 

en een zegen ontvangen. Ze gaan 

werken voor Wycliffe bijbelvertalers.  

Pesachmaaltijd 
Tijdens de kerkdienst van de 
volgende week houden we voor 
kinderen vanaf 4 jaar weer een 
Pesachviering in de Oasezaal, onder 
leiding van team nevendienst en next 
en ds. Els. Pesach is het joodse feest 
waarop de uittocht uit Egypte wordt 
herdacht en gevierd. Het was tijdens 
zo’n pesachmaaltijd dat Jezus het 
avondmaal instelde. De pesach-
maaltijd (ook sedermaaltijd genoemd) 
zit vol symboliek en verhalen. Mooi 
om dit met de kinderen te vieren! 
Mochten er opa's en oma's zijn die op 
deze zondag hun kleinkinderen willen 
meenemen naar de kerk, ook deze 
kleinkinderen zijn welkom bij ons aan 
tafel. Graag even een berichtje naar 
ds. Els. We doen dit jaar vanwege de 
opzet van het veertigdagenproject 
geen palmpaasstokken.  
 

Zondagmiddag 8 maart Kerk op 
schoot 
Op zondagmiddag 8 maart om half 4 
is er weer Kerk op Schoot: kerk-zijn 
speciaal gericht op de jongste  
kinderen (van 0 t/m ongeveer jaar 5) 
en hun (groot)ouders. Samen met 
Dominee Beer hebben we een 
speelse, laagdrempelige viering. We 
beleven met al onze zintuigen een 
bijbelverhaal, we zingen en bidden. 
Na afloop is er ontmoeting met 
drinken en iets lekkers. En… de 
boekentafel is aanwezig met bijbels 
en prentenboeken voor jonge 
kinderen. Betalen kan alleen met PIN.  

 
Andere opstelling liturgisch 
centrum 
De Regenboog wordt verbouwd. Ook 
de inrichting wordt tegen het licht 

Pastores: 
Ds. Jan van der Wolf 
M 06 - 38 63 62 93 

E jtvanderwolf@gmail.com    

Beschikbaar: ma. t/m vr.  
 
Ds. Els van der Wolf-Kox 
M 06 - 38 63 62 92 
E evanderwolfkox@gmail.com   
Beschikbaar: ma., di., do. en vr. 
 
Collectes kunt u overmaken op: 
NL66 RABO 0373 7129 01 
t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid  
o.v.v. het collectedoel 
 
Redactie Nieuwsbrief PWZZ  
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u 
aanleveren via: pwzz.nl/nieuwsbrief 
Voor de volgende Nieuwsbrief de  
kopij uiterlijk de woensdag ervoor,  
vóór 18.00 uur insturen.  
Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet 
digitaal, stuur dan een bericht naar 
nieuwsbrief@pwzz.nl 
 
Live of later de dienst meebeleven 
doe je via het YouTube kanaal of 
via de Kerkomroep 
 
Rijden naar de Regenboog  
Mensen die zondags niet zelfstandig 
naar De Regenboog kunnen komen, 
kunnen worden opgehaald.  
Bel dan even met Niesje van Dam,  
M 06 - 17 73 46 53 of met Peter van 
den Broek, T 079 - 321 43 91 en het 
wordt geregeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eredienst 
 

Voorganger: ds. Jan van der Wolf 
 

1ste Schriftlezing:  Psalm 139: 23-24 
2de Schriftlezing:  Lukas 19: 45-48 

 
Liederen:  

♪ LB 84 : 1 en 3 –(staande) 
   Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer 
♪ LB Kyrie 
    Heer, ontferm U over ons 
♪ LB 187  
   Ik wil jou van harte dienen 
♪ LB 834 
♪ Runderen, schapen en duiven te 

koop 
♪ LB 971 
   Vernieuw Gij mij 
♪ 'Amen' 

https://www.pwzz.nl/
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.google.com/search?sca_esv=aa86132b60f0534c&rlz=1C1ONGR_nlNL1036NL1036&sxsrf=ANbL-n5cbo0zoXZ0nU4QwrV2_umBlDoH7Q:1772021714668&q=wycliffe+bijbelvertalers&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi7-dimz_SSAxWt2QIHHU_ZA_AQkeECKAB6BAgZEAE
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://pwzz.nl/nieuwsbrief
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
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gehouden. Daarbij kijken we ook naar 
het ’liturgische centrum.’  
Dat is meer dan gewoon een podium. 
Het is de plek waar de Paaskaars 
brandt, de Bijbel open gaat, de plek 
van gebed en verkondiging, van 
Doop en Avondmaal. De komende 
tijd gaan we uitproberen wat voor 
onze gemeente nu een goede 
opstelling is van het meubilair op het 
liturgisch centrum. Goed wil zeggen: 
passend bij onze kijk op liturgie, 
aangenaam voor het oog van de 
kerkganger en praktisch goed 
functionerend. We gaan dat uitprobe-
ren. Dat wil zeggen: tijdelijk staan de 
liturgische meubels anders dan 
anders en worden sommige meubels 
vervangen door andere. Dit is niet de 
definitieve opstelling, maar een 
verkenning van wat we uiteindelijk 
passend vinden voor onze kerkzaal.  
 

Meesterpianist te gast in de 
Regenboog 
Woensdag 11 maart 20.15 uur. 
Pianist Bas Verheijden speelt werken 
van Felix en Fanny Mendelssohn en 
van liedcomponist bij uitstek Franz 
Schubert. Het programma heeft als 
titel ‘Songs without words’. Hij leidt u 
zelf rond door het programma. 
Entree: €16,50 - Tot 25 jaar: €5,00 - 
Zoetermeerpas: gratis. Reserveren: 
https://www.regenboogmuziek.nl 
 

Kunst in de kerk 
 
 
 
Langs de 
Stilte 
 
 

 
Dit schilderij laat de weg van de 
veertigdagentijd zien. Geen snelle 
route, maar een weg met bochten. 
Een weg langs stille en donkere 
tijden, richting het licht aan de 
horizon. Toch is het licht niet alleen 
aan het einde, maar al aanwezig in 
de weg zelf. Naast het werk dat in de 
kerk hangt, schrijft Jesica Monker 
meer over het werk en haar passie. 

Word jij het warme welkom bij 
Inlooppunt Kruispunt Meerzicht? 
Bij de voedselbank in Meerzicht 
draait het om meer dan alleen 
pakketten; het draait om mensen. 
Voor ons nieuwe inlooppunt zoeken 
wij enthousiaste Gastpersonen (m/v/) 
en één Bevlogen Coördinator. Met 
een kleine tijdsinvestering maak jij 
een groot verschil. 
Wat ga je doen?  
- Je ontvangt bezoekers hartelijk en 
creëert een ontspannen sfeer. 
- Je zorgt voor koffie, thee en een 
luisterend oor. 
- Je signaleert hulpvragen en denkt 
mee met de bezoeker. 
Wat vragen we van jou? 
Je bent ongeveer één keer per twee 
maanden beschikbaar op een 
vrijdagmiddag (13.30 – 15.30 uur). Je 
werkt altijd samen met een collega-
vrijwilliger in een team vanuit diverse 
maatschappelijke en kerkelijke 
organisaties. 
Praktische informatie: 
Startdatum: Vrijdag 10 april. Locatie: 
voedselbank Meerzicht (Monnikenbos 
10, de voormalige Genesarethkerk). 
Team: Een samenwerking van 'Wij 
van Zuid', Nicolaas Parochie, de 
Lichtzijde en het Diaconaal Centrum. 
Iets voor jou? 
Bouw mee aan een plek waar 
iedereen zich gezien voelt! Meld je 
aan of stel je vragen via 
info@diaconaalcentrum.nl. Bellen kan 
natuurlijk ook:  
René Bos: M 06 - 53 21 22 73 of 
Koos Swieringa: M 06 - 25 24 84 84 
 

Wij van Zuid 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet en 
bemoediging naar mevr. Marga 
Verbrugge en mevr. Coby Velzen. 

Voor het wegbrengen van de 
bloemen kunt u terecht bij de 
dienstdoende Annie Piening. 
M 06 – 51 98 50 16 
E: annie.piening@gmail.com 

Meeleven  
Lina Paas moest worden opgenomen 
in het ziekenhuis hier in Zoetermeer.  
Willem van Lonkhuijzen  is geopeerd 
aan een nekhernia. 

 
Verjaardagen 80+  
2-3 Mevr. M.H. Lindeman, 83 jaar  
 
3-3 Mevr. H.J. Jansen, 87 jaar  
 
5-3 Mevr. B. van Dam-Mantel, 90 jaar  
 
5-3 Dhr. J. Massaar, 88 jaar  
 
Allen van harte gefeliciteerd! 

 
Bedankt 
Wij kijken terug op alle steun, 

gebeden en blijken van medeleven 

die wij mochten ontvangen na het 

overlijden van mijn lieve echtgenoot, 

onze vader en opa, Henk Koppejan. 

De vele kaarten, bloemen, woorden 

van troost en aanwezigheid bij de 

uitvaart hebben ons geraakt en 

bemoedigd. Met vriendelijke groet,  

        Corrie Koppejan en kinderen 

 

Bericht van overlijden 
Op 18-02 is overleden ons voormalig 

gemeentelid de heer Eduard Bertram 

(Edu) Prud’homme de Lodder. Hij is 

83 jaar geworden. De laatste 10 

maanden woonde hij in Amsterdam. 

Eerder woonde hij aan de Groen-

blauwlaan. Hij was een graag 

geziene gast in de Regenboogkerk 

en veel Regenbooggangers bewaren 

fijne herinneringen aan hem. Wij 

wensen de familie van de heer 

Prud’homme de Lodder en allen die 

hem zullen missen de troostende 

nabijheid van God en mensen. 

 

Weekagenda  
 

2-3 13.00-15.00 de Oase Seniorensoos 
Erwtensoep eten. Info: Mary Lemmers,  
T 079 - 3514719 

3-3 16.30-17.30 de Oase 
Afhaal-Klaver-4 
maaltijd 

Info: Opgeven bij Ria van Dam, M 06-49 85 
45 26 of via E mtderuiter48@gmail.com 
Uiterlijk op mandag 2 maart voor 20.00 uur 

6-3 10.00-12.00 de Regenboog Inloophuis 
Spreker MPD Petra Vossegat; muziek Frans 
van de Beld 

 

Meer informatie over de agenda kunt u vinden op de website www.pwzz.nl en in de app 'Wij van Zuid'. 

https://www.regenboogmuziek.nl/
mailto:info@diaconaalcentrum.nl
mailto:annie.piening@gmail.com
mailto:mtderuiter48@gmail.com
http://www.pwzz.nl/

